
Advent diy 2023



Lieve jij,

Zoals elk jaar heb ik ook dit jaar weer een creatie gemaakt voor advent om zo
bewust toe te leven naar het komende kerstfeest. 

Graag deel ik dit idee met jou en vind het supertof dat ook jij aan de slag gaat. 

Voor mijn creatie heb ik gebruik gemaakt van een oude lijst die ik ooit al eens
in de kringloopwinkel had gevonden. Natuurlijk kun je ook een nieuwe lijst
gebruiken (bv. een lijst van de action) of ook even bij de kringloop of op je

eigen zolder ;) kijken voor een leuk exemplaar. De lijst moet groter zijn dan
a4. Hoeveel groter en welke vorm de lijst heeft maakt niet zo heel veel uit,

maaar net wat jij mooi vindt.

 Haal het glas uit de lijst, dit gebruik je niet. 

Verf het karton of board dat achter het glas zit  in een kleur die je mooi vindt.
Ik heb mijn acherkant zwart geverfd. 

Print de tekst op wit dikker papier. Maak er twee gaatjes in en doe er een
touwtje aan. Dit touw waar dus de print aan vast zit maak je in het midden
van de lijst aan de achterkant vast met een lijmpistool of dubbelzijdig tape. 

Daarna maak je twee kleine toefjes van groen. Deze maak je met touw ook
vast in het midden van de lijst,  (aan de achterkant) met dubbelzijdig tape of
een lijmpistool. En één wat groter toefje van groen,  deze maak je vast met

touw wat je om de lijst knoopt.  Je kunt er ook voor kiezen om alleen boven-
of onderaan het groen te doen als je lijst wat kleiner is. Tot slot maak je de

achterkant weer vast aan de lijst. Mocht je er niet helemaal uitkomen of nog
een vraag hebben dan mag je me altijd even een berichtje doen!

enjoylie.creatiefgenieten@gmail.com of WhatsApp 06-42362003.

Samen met een kaars, waxinelichtjes of andere decoratie maak je zo een
prachtig geheel.

Ik wens je heel veel plezier met het maken van deze adventscreatie. Ook van
harte een hele gezegende adventstijd waarin we mogen uitzien naar Hem

onze Heer en Heiland en een vreugdevol kerstfeest gewenst. 

Liefs, Roelien 
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Superleuk als je jouw creatie deelt via sociale media. Wil je dan @Enjoylie.creatiefgenieten
erbij vermelden? Deze diy is alleen bestemd voor jouw eigen gebruik en mag niet zonder

mijn toestemming worden gedeeld of vermenigvuldigd. 



Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en

verlangt naar Zijn Woord.
 

Wij verwachten vol verlangen de
Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op Zijn heilige naam vertrouwen wij.
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